Achter de
schermen

In ‘Na de repetitie’ van
Toneelgroep Amsterdam
speelt Gijs Scholten van
Aschat (1959) een
regisseur die - op de vlucht
voor zijn eigen sores - het
contact met de
werkelijkheid verliest en
volledig in de verbeelding
van het theater leeft, waar
‘niets is, maar alles is alsof’.

Scholten van Aschat vertelt.
door Dieter van den Bergh
Regisseurs en jonge, mooie actri-
ces. Het kan een pikante combi-
natie zijn. Zie filmklassieker Clo-
aca, naar een script van Maria
Goos, waarin de ranzige regis-
seur Maarten (Jaap Spijkers) het
aanlegt met de mooie, maar min-
derjarige actrice Laura (Caro
Lenssen), tevens de dochter van
nietsvermoedende boezem-
vriend Joep, gespeeld door Gijs
Scholten van Aschat. De laatste
speelt in het even zinderende
als weemoedige tweeluik Na de
repetitie/Persona nu zelf de regis-
seur die een relatie krijgt met
een van ‘zijn’ jonge actrices.
Naast topacteur Scholten van
Aschat (Pleidooi, Oud Geld, Toy
Story, Tirza) zijn er in het stuk,
naar twee filmscenario’s van de
Zweedse film- en toneelregis-
seur Ingmar Bergman, rollen
weggelegd voor Karina Smul-
ders, Marieke Heebink en Frieda
Pittoors.

Hoe zou u het stuk in een paar zin-
nen duiden?

”We spelen Na de repetitie/Perso-
na als tweeluik en als losse voor-
stellingen. In Breda doen we Na
de repetitie. Hierin staat Henrik
Vogler centraal, een regisseur
die volledig in de verbeelding
van het theater leeft en de con-
frontatie met de echte wereld
niet aankan. In het repetitielo-
kaal gaat hij een gesprek aan
met zijn jonge actrice. Een ge-
sprek over toneel, maar zij daagt
hem uit voor het echte leven te
kiezen. Ondertussen groeit er
iets meer; tja, oude man, jong
ambitieus meisje, ze heeft hem
nodig, als je begrijpt wat ik be-
doel... Ondertussen komt ook
de dode moeder van het meisje
langs, ook een actrice, met wie
Henrik lang geleden een affaire
heeft gehad. Ze verschijnt op
het podium als een deus ex ma-
china, een schim uit het verle-
den.”

Zijn er parallellen te trekken met
uw eigen regisseur, Ivo van Hove?
‘Zeker. Ook hij is totaal bezeten
van zijn vak. Hij geeft veel, maar
vraagt ook veel van zijn acteurs.
Alleen bevindt Henrik zich aan
het einde van zijn loopbaan en
is hij over zijn hoogtepunt heen.
Dat geldt zeker niet voor Ivo.
Maar bijna iedereen die in de
kunsten werkt, heeft last van
monomanie. Ook ik. Je bent zo
bezig met de verbeelding van de
werkelijkheid dat je de werkelijk-
heid dreigt te vergeten. Daar zit
een raar soort discrepantie tus-
sen.”

Theater is een vlucht, een illusie.
,Tuurlijk. Er zit een heel mooie
zin in Na de repetitie: ‘Niets is, al-
les is alsof’. We doen net alsof.

Maar 606k het publiek. Het licht
gaat uit en je laat je onderdom-
pelen in een andere wereld.
Theater biedt veiligheid, de ech-
te wereld is veel enger.”

Het tweede stuk ‘Persona’ gaat
over een actrice die vastloopt in
haar werk. Het lukt haar niet én
steractrice én jonge moeder te zijn.
Heeft u zelf wel eens overwogen te
stoppen?

»Ja... Nee. Nooit serieus. Soms
moet de stekker er alleen even
helemaal uit, en dan weer erin
om je op te laden.”

Een paar seizoenen geleden sloot u
zich aan bij Toneelgroep Amster-
dam. Van freelancer naar acteur
met contract. Waarom?

»1k wilde me verder ontplooien,
en bevind me hier in zeer goed
gezelschap. Op toneel valt meer
te halen voor mij dan bij televi-
sie of film. Televisie is vaak niet
meer dan ‘wel aardig’, beeldvul-
ling. Je probeert iets te doen
waar je écht gelukkig van wordt,
dat is voor mij toneel. Ook al is
het bij TGA veel spelen, veel tek-
sten leren, oftewel keihard wer-
ken.”

In ‘Persona’ wordt gezegd: ‘Je moet
infantiel zijn om in deze tijd artiest
te zijn’.

,Een nogal boude uitspraak na-
tuurlijk, maar ook actueel. Het
is niet gemakkelijk om nu ar-
tiest te zijn. Wij hebben geluk,
omdat we tot de top behoren,
maar veel artiesten wordt het
niet gemakkelijk gemaakt. Alles
wat enigszins naar kunst ruikt,
naar het elitaire, dat is ver-
dacht.”

Is het elitair wat jullie doen?

,»Valt erg mee. Het eerste stuk_is
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enorm laagdrempelig en realis-
tisch, kan zo op tv. Het tweede
stuk, waarin de nachtmerries
van de hoofdpersonen uit het
eerste deel tot leven komen, is
cryptischer. Maar door het decor
wordt het een enorm spektakel.
We beginnen in een kale zieken-
huiskamer, dan wordt het decor
letterlijk uitgeklapt en zitten we
op een rustiek eiland in het wa-

ter, inclusief wind en regen.
Zeer vernuftig.”

Jullie spelen veel in het buitenland,
met succes. Is het kunstklimaat
daar anders?

,»In Engeland heerst eenzelfde
tendens. Maar niet in bijvoor-
beeld Duitsland en Frankrijk.
Wij speelden in Parijs, daar
kwam de minister van Cultuur
op bezoek. Kunst en cultuur zijn

in veel landen meer onderdeel
van de samenleving en daar be-
staat het idee nog wel dat je
door een bloeiend kunstleven
ook een socialere en interessan-
tere maatschappij krijgt. Helaas
leven we hier nu meer in een
Nick & Simon-cultuur.”



Karina Smulders en Gijs Scholten van Aschat in scénes van ‘Na de repetitie’




