'‘Maria Stuart' is strak, hard en messcherp
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Theater
DoorHerienWensink
itstond vast: na The Fountainhead zou
het moeilijk zijn. Die voorstelling van
voor de zomer was Ivo van Hoves voor-
lopige meesterproef: even persoonlijk
alsmaatschappelijk relevant, en gevatin een
snelle, vernuftige enflitsende vorm. Defrisse,
terloopsetaal, fraailucide gebracht door deac-
teurs, communiceerde prangende ideologische
kwesties. De personages waren geloofwaardigen
gelaagd, hun onderlinge verhouding psycholo-
gischvolkomen overtuigend. The Fountainhead
wasknetterend, spannend, verwarrend, roe-
rend, scherpzinnig en zinnelijk.

Probeer datmaar eenste overtreffen.

Dat doet Van Hove dan ook niet. Hetlijkt alsof
hijmetMaria Stuart opzettelijkhetandere uiter-
steheeft opgezocht. Bij ditkoninginnendrama
van Friedrich Schiller uit 1800 laat hijalle vaart
enfranje weg. Jan Versweyveld ontwierpeen
kaal, minimalistisch decor, dat enkel dankzij pro-
jectiesop de achterwand van sfeer verandert,
van kerker naar koninklijk paleis enterug.

Andersdan delosse speelstijlin The Fountain-
headishetacteren hier steil enartificieel. Daar-
door komt veel nadruk op de tekst te liggen. Van
Hove gebruikt detransparante vertaling van Bar-
ber vande Pol, en dat Schillers tekst hier begrijpe-
lijk enhelderis mag eenverdienste heten. Maar
detaalblijft stroefen hetstukloodzwaar, vooral
omdat vrijwel geen van deacteurs de massieve
tekstkan (of mag) verluchtigen. Allesis eerbied
enernst. Taal envormlijkenverlammend te wer-
kenop het spel. Behalve bijHalina Reijn.

Reijn speelt de Schotse koningin Maria Stuart,
die door de Britse koningin Elizabeth (Chris Niet-
velt) gevangen wordt gehouden omdat ze expli-
ciet deBritse troon opeist. Waargebeurde mate-
rie, die Schiller dramatiseertdoorin 1587 een fic-
tieve ontmoeting tussen de twee vrouwen te en-
sceneren. Schillerbuitde contrasten tussende
twee slimuit: derigide, protestantse ‘virgin
queen’ Elizabeth versus de sensuele katholieke
Stuart. Op papier leidt dattot eenspannende
strijd: Elizabeth voelt zich niet alleen bedreigd in
haar machtspositie, maar ookin haar vrouwelijk-

heid. Vandie zinnelijke verwarring - de twijfel,
deonzekerheid - blijftin de krachteloze vertol-
king van Nietvelthelaas weinig over.

Maar Reijn is, passend bij haar personage, ge-
lukkig wel een vrouw vanvlees enbloed. Knap
schakelt zijtussenbang entrots, terwijl ze de
stramme taal volkomen naturel doetklinken.
Haar Stuartis nueens geraffineerd verleidster,
danwaardigstaatshoofd en tenslotte martelares.
Alsze zichdeemoedig verzoent met de guillotine
laat Reijn subtiel haar besef van pr doorscheme-
ren. Zeaanvaardthaar dood nietalleen omdat ze
zovroomis, maar ook omdatze een slimme cal-
culatie maakt: haar imagois straks onverwoest-
baar; haar nagedachtenis zal eeuwig triomferen
over Elizabeth. Die dubbelheid intrigeert.

Ook Van Hoves vormvastheidimponeert. Alles
is consequent en doordacht, vande onnadrukke-
lijke, maar gelikte kostuums (zwarte zijdenjurk-
jesenstiletto’s voor de vrouwen, de mannen
strakin pak), de hypergestileerde poses en - ver-
rassend voor Van Hove - zelfs dansjes, tot de slow
motion ‘cat fight’ van de vrouwen die ondanks de
opgebouwde spanning onvoldoende emotionele
ontlading brengt. Op de achtergrond klinkt non-
stop eenkoele elektronische soundtrack, metre-
petitieve klanken die eerst mild-tergend maar
gaandeweg gekmakend zijn.

Aanhetslotbreekt Van Hove uit het zelfverko-
zen keurslijf. De dood van Stuartis een ijzingwek-
kendtheatraal effect dat de gruwel van de guillo-
tine benadert. En dan volgt een briljante stijl-
breuk, die niet moet worden weggegeven. Het
slottoont Nietvelt als verweesde zombie, houte-
rigals eenmarionet, gevangenals ze isin haar ei-
genimperium. Achter haar holleblik schuiltde
doodsangst. Een prachtig, verontrustend beeld.

Maar hetistoo little, too late. Maria Stuart wil
maar nietraken. Endatis zonde van de smeuige
materie. Twee vrouwelijke machthebbers, ver-
wikkeldin eenvurige strijd, en omringd door
konkelende machoadviseurs - de spanning zit er
welin, maar Van Hove buit die niet uit.

Zijn Maria Stuarttoont eenradicale stijlkeuze,
maar levert geen meeslepend theater op. Strak,
hard, sober, messcherp - was The Fountainhead
eenbubbelbad, danis MariaStuart deicebucket.
Goeddathetgebeurt. Maar genieten? Nou, nee.

Alles is eerbied en ernst. Vorm en
taal lijken verlammend te werken
op het spel. Behalve bij Reijn
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