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Halina Reijn

Halina Reijn
(Amsterdam, 1975) is
actrice en schrijfster.
Vanaf 22 april speelt
ze Nora Helmer in
de reprise van Nora
door Toneelgroep
Amsterdam. In 2013
won ze voor deze rol

de Theo d'Or.

door Lisa Bouyeure
beeld Jan Versweyveld

Wat is uw huidige gemoeds
toestand?

Lichtelijk overwerkt, en toch vol
goede moed.

Wie zijn uw helden?

Mijn moeder, omdat ze mij en
mijn zusjes zonder vader heeft
grootgebracht en ons ondanks
haar verdriet enorm heeft gesti
muleerd. Isabelle Huppert, de
geweldigste actrice ter wereld.
En Ivo van Hove, mijn grote
leermeester en inspiratiebron.

Lijkt u op uw moeder?

Nee, maar we kunnen allebei
verliefd worden op het onbe-
reikbare.

Lijkt u op uw vader?

Qua uiterlijk heel erg. Hij over-
leed toen ik tien was, en uit
herinneringen en verhalen heb
ik een beeld van hem geconstru
eerd waarin ik veel van mezelf
herken, vooral dominantie en
kracht.

Wat is uw grootste angst?
Controleverlies. Ik heb de
natuurlijke drang om altijd van
tevoren te willen weten wat er
gaat gebeuren, op het toneel en
in de werkelijkheid.

Bidt u weleens?
Ja, vaak. Niet om iets te vragen
maar om te bedanken.

Wanneer was u het gelukkigst?
1k ben op het moment best
gelukkig, omdat ik vriendschap
aan het sluiten ben met mezelf.
1k vind het leuk om ouder te
worden, die innerlijke vrede voel
ik heel sterk. Maar als je om je
heen kijkt, zie je dat er weinig
reden is om gelukkig te zijn.

Heeft u weleens een mystieke
ervaring gehad?

1k heb altijd het gevoel dat de
personages die ik speel gevoed
worden door energieén die
rondhangen. Laatst schoot
tijdens de onthoofdingsscéne in
Maria Stuart de draaideur los.
Met mij erin - heel eng. Het was
op de sterfdag van Stuart, die

bij haar executie de bijl eerst in
haar achterhoofd kreeg in plaats
van meteen in haar nek.

Bent u monogaam?

1k heb geen vriend, dus ik ben
helemaal niets, een non, celiba-
tair. Maar in relaties ben ik een
heel trouwe, onderdanige en
toegewijde jarenvijftigvrouw.

Hoe moedig bent u?

Van huis uit heb ik meegekre-
gen om onverschrokken te zijn.
1k zou een kogel vangen als het
moest.

Wanneer heeft u voor het
laatst gehuild?

Net nog, want ik was Winter
Sleep aan het kijken, een onge-
looflijk goede Turkse film met
prachtige muziek van Schubert.

Lijkt u op uw vrienden?

Ja. Mijn vrienden houden ook
van zwarte, grillige, cynische
humor en kunnen naar elkaar
en de wereld kijken zonder te
oordelen.

Van wie heeft u het meest
geleerd?

Van Theu Boermans, Ivo van
Hove en René Lobo, mijn leraar
op de toneelacademie, die pas is
overleden.

Wat is uw grootste ondeugd?
Dat ik dingen probeer te regis-
seren die niet te regisseren zijn.
1k hou niet van onvoorspelbare
gebeurtenissen. Een eerste date
vind ik afgrijselijk. Je weet nooit
wat de ander gaat doen of wat je
zelf gaat zeggen.

Wanneer was u
het gelukkigst?
1k ben het geluk-
kigst op het
toneel. Daar kan
ik nieuwe dingen
meemaken bin-
nen een veilig
kader. Dat vind
ik leuker dan het
leven zelf.

Welke eigenschap waardeert u
in een man?

| Kracht, hoffelijkheid, humor,

intelligentie en dat hij niet bang
Voor me is.

Welke eigenschap waardeert u
in een vrouw?

lk vind het belangrijk dat vrou-
wen elkaar helpen en stimule-
ren. In mijn vak kom ik er veel
tegen die dat nog niet kunnen.

‘Een eerste
date vind ik
afgrijselijk. Je
weet nooit

wat de ander
gaat doen of
wat je zelf

gaat zeggen.

Wie is uw grootste liefde?

Mijn vader en alle mannen waar
ik hem op projecteer. Dat is
natuurlijk heel ziek; ik ken hem
niet eens.

Wat is uw grootste mislukking?
Dat ik niet in staat ben om een
man en een gezin te krijgen,

net als mijn zussen. Ik heb

heel veel bewondering voor
moeders. Oprah zegt altijd dat
het moederschap het zwaarste
beroep op aarde is, en dat geloof
ik echt. Als ik dan kijk naar de
kuddes die mijn zussen hebben
gecreéerd, ben ik daar faliekant
de mist in gegaan. 1k ben er niet
verdrietig om, maar ik consta-
teer het gewoon.

Gelooft u in God?

Ik geloof in God als metafoor
voor het zuivere
in jezelf. In ieder-
een zit een soort
kompas.

Welk leed heeft u
anderen berok-
kend?

1k heb weleens
per ongeluk
harten gebroken
en ik weet zelf
hoe afschuwelijk dat kan zijn.
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Op romantisch vlak ben ik niet
altijd een lieverdje geweest.

Wie hoopt u nooit meer terug
te zien?

Ik koester geen wrok of haat. 1k
ben een hippiekind.

Wat is uw devies?
Acceptatie. Je verzetten tegen de
realiteit heeft geen zin./
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