MIJN BEGRAFENIS HALINA REIJN, ACTRICE

Een grote pan soep

Halina Reijn foto Bram Budel

Begraven of cremeren?
.lkheb er niets op tegen dat
mijn lichaam verbrandt, maar
ik wil toch worden begraven.
Ik vind crematoria afstande-
lijk en ordinair. Bij begraven
kun je tenminste in een Mmooi
oud kerkje en dan lekker naar
buiten.” (Gesmoorde kreten
op de achtergrond). , Jasor-
ry, dat is Carice van Houten,
die heeft een doodsfobie, dus
die vindt het onverdraaglijk
dat ik over mijn eigen begra-
fenis praat. Voor de film
Zwartboek moestze in een
lijkkist liggen, daar heeft ze
het nu nog over. Voor mijn
eerste rol, Opheliain Hamlet,
moest ik ook in een lijkkist lig-

gen. lk vond het wel lekker
rustig. Toen de deksel erop
ging, kon ik op mijn zij gaan
liggen. Beetje krap met die
heupenvan me.”

Wat voor soort begrafenis
wiltu?

.Een feest, maar dat zegt ie-
dereen al. Heel veel eten, een
grote pan soep, kleurige
bloemen... ik wil vooral dat
het los is, niet zo strak gere-
gisseerd en formeel. Toen
mijn vader overleed, heb ik
gemerkt hoe belangrijk een
goede sfeer is voor de rouw
later. Ik wil graag collega
Hans Kesting als ceremonie-
meester. En dat mijn beste
vriendin Carice van Houten

een lied zingt.” (Weer rumoer
op de achtergrond). , Carice
zegt nu: ‘Don’t pressure me.’
Ze praat tegenwoordig alleen
nog maar accentloos Engels.
Mijn vriendin Hadewych Mi-
nis kan trouwens ook heel
mooizingen.”

Wilt u een begrafenis met
een kerkdienst?

.Nee, ik geloof nietin God.
Maar als iemand aandrang
voelt om over God te begin-
nen, moet hij dat vooral
doen: begrafenissen zijn er
voor de nabestaanden. Ik ge-
loof trouwens wel in reincar-
natie, maar om hetdaar nu
op mijn begrafenis overte
gaan hebben...”

Wat wilt u aan?

. Graag een kekke trouwijurk.
Mag best sexy, ligt eraan wat
voor ziekte ik had. Als ik ne-
gentig wordt, graag een een-
voudige lange witte jurk.”
Waar?

.~Mijnvader ligt begravenin
mijn geboortedorp Wilder-
vankin Groningen. Het is een
mooi oud kerkhof, met ver-
sleten grafstenen en graven
die half openlagen. Ook voor
zijn dood - hij stierftoen ik elf
was —speelden mijn zusjes en
ik daar graag. We verzorgden
de kindergrafjes. Ik wil graag
dicht bij mijn vader liggen.”
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